




DE VERHALEN

Kriich

Echt jezelf zijn vraagt moed. Die zoektocht 
naar lef en identiteit loopt als een rode 
draad door mijn werk. In de � lm KRIICH 
onderzoek ik wat het betekent om Fries te 
zijn, je plek te vinden in een gemeenschap 
en trouw te blijven aan jezelf, ook als dat 
schuurt. KRIICH is een uitnodiging om stil 
te staan bij wie we zijn en hoe we samen 
het toekomstige heitelân vormgeven.

Johanneke Dijkstra
Museum Dr8888
19:30, 20:30, 21:30 uur

De moedige keuze van Tollien 
Schuurman

Tollien was op 19-jarige lee� ijd de eerste 
vrouw die de 100 meter onder de 12 secon-
den liep. In 1936 weigerde ze, uit principe, 
voor Hitler te rennen tijdens de Spelen in 
Berlijn. De Telegraaf zette haar zwaar on-
der druk en noemde haar zelfs een land-
verrader. Tollien bleef bij haar standpunt, 
stopte met atletiek en werd opgevolgd 
door Fanny Blankers-Koen. De atletiek-
baan in Drachten draagt haar naam.

Jan Nicolai
Poppoadium Iduna
20:15 uur

Jong, dapper en Gen Z

De 19-jarige Drachtster Oane Marten komt 
uit Drachten en is van de Generatie Z, die 
zich door de Corona periode, prive-om-
standigheden en de maatschappelijke 
tendens ontwikkelt als een positieve, ver-
bindende en ambitieuze Noorderling. Zijn 
verhaal zal ons raken en neemt ons mee 
in omstandigheden die veelal onzichtbaar 
blijven.

Oane Marten van der Veen
De Sluisfabriek
19:00 en 20:00 uur



DE VERHALEN

Joost Slijpen
Expositieruimte De Lawei
19.00 uur

De opmerkelijke opkomst van Friese 
Spooksteden

Pommeline woont in het watersportdorp 
Heeg. Door druk op de huizenmarkt en de 
scheve verhoudingen tussen toeristen en 
lokale bewoners  verandert het bruisende 
dorp in de winter in een spookstad. Ze ver-
telt het verhaal over leefbaar Heeg en wat 
we daar samen aan kunnen doen.

Pommeline Preij
Bibliotheek Drachten | Smallingerland
19:15, 20:15 en 21:15 uur

Grotbiken

35 graden was het boven de grond. We be-
sloten de warmte te ontvluchten en daal-
den af 40 meter onder de grond. Bij elke 
stap naar beneden werd het koeler maar 
ook spannender. Een dappere tocht op een 
� ets met een hallucinerende apotheose 
volgde. Op het moment dat we in een grot 
met duizenden gangen de gids kwijt raak-
ten hoorde ik plots mijn broer piano spelen. 
Kwamen we hier nog levend uit?

Ben Vieberink
Studio To B
20:15, 20:45, 21:15 en 21:45 uur

Rood, roder, roodst 

‘Voor mij is kunst een avontuur in een 
onbekende wereld, die alleen kan worden 
verkend door diegene die bereid zijn het 
risico te nemen.’ Mark Rothko
Kan kunst onze levens veranderen? Kunste-
naar Mark Rothko geloofde dat hij via zijn 
kunst ons toegang kon geven in onze diep-
ste emoties. In een unieke setting neemt 
Joost Slijpen ons mee in het verhaal van 
deze beroemde kunstenaar. Een verhaal 
over schoonheid, troost en de moed om te 
geloven in de kracht van kunst. 




